
ARMOEDE IS GEEN SPEL
Armoede is een onrecht.
Geen mens die dat verdient.
De uitzichtloosheid weegt zwaar. 
De horizon die niet opklaart.
De eindjes net niet kunnen knopen.
Dag na week na maand na jaar. 

De schaamte voor tekort.
De angst voor teveel niets.
Geen dak boven het hoofd. 
Wel bergen schulden en schuldgevoel. 
Van de grond onder de voeten en menselijkheid beroofd.

Armoede is geen spel.
Geen sociaal experiment. 
Het schendt, het doodt, het snijdt. 
In een wereld die baadt in overvloed is dit realiteit.

Dróóm niet enkel van een wereld zonder armoede.
Verontwaardig en verzet je.
Radicaal, in woord en daad. 

Deel liefde met wie minder heeft.
Schenk wat helpt.
Open het hart.
Denk niet ik en zij maar wij.

Luister naar wie geen oren vindt. 
Kijk met wie geen uitweg ziet. 
Raap op.
Loop mee met wie geen kracht heeft om te staan.

Hoor de roep om hulp, vaak onuitgesproken.
Wees mild, zacht, bekommer je. 
Leef mee en deel een traan. 

Dit zijn geen druppels op een hete plaat. 
Geen doekje voor het bloeden.
Menselijkheid verrijkt een mens in armoede.

Armoede is een onrecht.
Geen mens die dat verdient. 
Laten we niet wie in armoede leeft maar de armoede zelf uitsluiten.

‘EÉN PROCENT HULP IS MEER 
DAN HONDERD PROCENT MEDELIJDEN’

In de voetsporen van Phil Bosmans blijft Bond zonder Naam zich in woord en daad 
verzetten tegen armoede. Bond zonder Naam wil wie in armoede leeft, 
versterken met hart en handen.
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