Brief
Bond zonder Naam kiest voor
radicale menselijkheid

Nee, wij doen niet aan politiek.
Maar als we moeten kiezen, kiezen we radicaal mens.

"Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden.
Alleen het licht kan dat.

Haat kun je met haat niet bestrijden,

alleen de liefde kan dat.”

Bond zonder Naam kiest radicaal.
Voor hoop, voor vriendelijkheid en empathie.
Voor zacht, voor liefde en voor licht.

Bond zonder Naam kiest radicaal.
Voor een wereld die omarmt, zich bekommert, die je draagt.
Voor mededogen, voor goedheid en voor moed.

MNooit vrijblijvend.

Voorbij de mooie woorden.

Door te luisteren, te helpen, uit te reiken.
Door te zien, aan te klagen, uit te spreken.

En soms gaat kiezen niet over winnen of verliezen.
Maar over hoe we als mens overeind blijven.
Eigenlijk is het zelfs geen keuze,

maar een bikkelharde noodzaak.

Omdat we door het andere te kiezen
onze menselijkheid verliezen.



